
Deze 
ontmoeting 
ligt 
vast.



Alledaagse momenten die normaal voorbij 
waaien, wil ik documenteren en beter laten 
ervaren. Ik wil dat mensen bewustworden 
van zoiets normaals als een ontmoeting, 
waarbij er toch momenten onstaan die als 
ongemakkelijk ervaren kunnen worden, maar 
ook gaan over intimiteit en connectie tussen 
mensen.



“Bij een begroeting ga je weer even terug naar het 
moment waar je met die persoon was gebleven.”





“Afwachtend, aftwisten en afwegen wat 
diegene gaat doen.”





“Het is toch wel een intiem iets. Mensen die ik 
vaag ken, geef ik alleen een hand.”





“Wanneer er een klik is tussen twee mensen, is het al gelijk 
een stuk minder ongemakkelijk.”



Mae Alderliesten.




